
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

13 juli 2025  Voorganger: Ds. E. Wisselink 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Aanvangslied: lied 276: 1 en 2    Zomaar een dak boven wat hoofden 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

  

Stil gebed – bemoediging en groet 

  

Drempelgebed 

 

 

 

 



We zingen lied 84: 3   Welzalig die uit uw kracht leeft, 

 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

Inleidende woorden 

  

Lezen van de tien woorden in een bewerking van Carlo Leget 

  

We zingen ‘Tien woorden die gezegd zijn tot’  

(Zing in ’s hemels naam 9 – melodie: lied 670) – 1 en 3 

  

Tien woorden die gezegd zijn tot 

Mozes en het volk van God 

als richting om hun weg te gaan, 

als leidraad naar een nieuw bestaan. 

  

Deze tien regels, - stuk voor stuk, 

ze zijn bedoeld voor ons geluk: 

een samenleving in de sfeer 

die is bedoeld door God, de Heer. 

  

Gebed om ontferming,  

afgewisseld met het zingen van lied 333   Kom, Geest van God 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

 

 

 

 



We zingen lied 870: 1, 5, 6 en 7  Heilige God, geprezen zij 

 

Heilige God, geprezen zij 

uw komst door alles heen, 

uw woord van alle eeuwigheid 

dat tussen ons verscheen. 

 

Ja, meer dan ziel en leven zijn 

gegund aan bloed en vlees, 

Godzelf zal in ons wezen zijn, 

de ademende Geest! 

 

Want wie voor ons gestreden heeft 

alleen, man tegen man, 

als God én mens geleden heeft 

wat niemand lijden kan, 

 

die leidt ons door de doodsjordaan 

en houdt ons bij de hand, 

die heeft voor ons de weg gebaand 

naar het beloofde land. 

 

Gebed bij het openen van de bijbel 

Lezing: Colossenzen 1: 3 – 14 

  

We zingen ‘Als regen die de aarde drenkt’ (Zangen van zoeken en zien 

599) – 1, 2 en 3 

  

Als regen die de aarde drenkt die droog en dorstig is: 

zo voedt het woord van God de mens die doods en duister is. 

  

Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet: 

zo geeft het woord van God de mens luister en nieuwe gloed. 

  

Als schaduw die verkoeling brengt op ’t heetste van de dag 

geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 

  

Lezing: Lucas 10: 25 – 37 

  



We zingen ‘ Als regen die de aarde drenkt’ – 4 

  

O God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard: 

maak ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw hart. 

  

Overdenking 

 

We zingen lied 272: 1 en 4  Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here 

 

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 

Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 

Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 

alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

 

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 

vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

 

We belijden ons geloof 

  

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

  

Collecte: 1e  Pastoraat en Eredienst 2e Diaconie 

 

Slotlied:  lied 422   Laat de woorden die we hoorden 
 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 



Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

Zegen 

  

We zingen lied 425   Vervuld van uw zegen 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Verwarmend is het om te merken dat er zoveel stille krachten in de 

gemeente aan het werk zijn. Dat mensen elkaar weten te vinden daar waar 

een bemoedigend woord nodig is of even een helpende hand om weer 

verder te kunnen. Zo leven we samen de liefde van God. Met woorden van 

Irene van der Meulen is dit wat we elkaar toewensen: 

 

zachte kracht wens ik je 

om door te zetten en op te staan 

om de kracht in jezelf te verrijken 

met de kracht van de ander 

om te blijven zoeken naar vrede 

in onszelf en in de wereld 

 

veerkracht en vrede 

wens ik jou 

en iedereen 

 

Nieuwe invulling van de dinsdag door ds. Gerda van Vliet 

vanaf 6 juli 2025 

Door mijn vertrek naar de gemeente van Gees, blijven er minder uren over 

voor Nieuw-Amsterdam. Ik zal zoveel mogelijk op dinsdag in Nieuw-

Amsterdam aanwezig zijn voor pastoraat / bezoekwerk. Daarmee vervalt 

de open inloop op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur.  

Omdat ik wel de hele dag aanwezig ben, zal ik tussen de middag in de 

consistorie mijn lunch gebruiken. Mocht u mij willen spreken om wat voor 

reden dan ook, dan bent u op dinsdag van harte welkom van 12.15– 14 uur 

in de consistorie van de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastoraat 

Met de 30% die er voor mij overblijft in de Zuiderkerk, moet ik aantal 

zaken loslaten van het werk in Nieuw-Amsterdam Veenoord. We zijn 

daarom blij dat de heren Roelf Stoel en Hans Hoekstra een bijdrage willen 

leveren aan het pastoraat in de gemeente, zoals u hebt kunnen lezen in de 

Zuiderklanken. Daarbij zijn de wijken als volgt verdeeld:  

 

Wijk 1 – dhr. Roelf Stoel (wijkouderling dhr. Tom van Sloten) 

Wijk 2 – dhr. Hans  Hoekstra (wijkouderling dhr. Fré Kuper) 

Wijk 3 – dhr. Roelf  Stoel (wijkouderling dhr. Jan Hogeveen) 

Wijk 4 – dhr. Hans Hoekstra (wijkouderling mw. Aly Winkel) 

Wijk 5 – dhr. Roelf  Stoel (wijkouderling Derk Vegter) 

 

Als u bezoek wenst of een predikant nodig heeft, kunt u met hen contact 

opnemen.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. D. Schuttrups, Jagerslaan 

 

Kerkasiel in Kampen. 

Afgelopen dinsdag zijn we met een groepje naar Kampen geweest. 

We hebben twee uur lang een dienst gehouden in de Open Hof, een 

Prot.Kerk in Kampen, waar een gezin van 6 personen al vanaf november 

binnen is. De familie Babayants vluchtte elf jaar geleden uit Oezbekistan 

en kwam in Nederland terecht. Na een moeizame procedure moet het gezin 

nu terug naar het land van herkomst. Maar dat druist in tegen de 

mensenrechten, vindt de kerk.  

Wij hebben hier een goed en warm gevoel aan overgehouden. 

We hebben met elkaar afgesproken dat we dit nog een keer gaan doen en 

wel ergens in augustus. 

De juiste datum is nog niet bekend. 

Gemeenteleden die een keer mee willen kunnen zich opgeven bij: 

 Albert Meijering of Hilly Lanjouw. 

 

 

 

 



Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 16 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 20 juli. 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Pastoraat en Eredienst 2e Diaconie 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 
 

http://www.pknnav.nl/
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