
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 
 

2 juni 2024 

    Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 
om samen te omarmen 

 

Viering Maaltijd van de Heer 

 

- Het evangelie voor iedereen - 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied (staand): 218:1, 2 en 5 Dank U voor deze nieuwe morgen 

 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 
Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 

 
Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Bemoediging en groet  

 

Aanvangswoorden 

 

 

 

 



Lied: 695:1 en 2 Heer, raak mij aan met uw adem 

 
Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 
Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 
Gebed om ontferming  

 

Lied: 695: 4 en 5 Kom en doorstraal mijn dagen 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 

Leefregel: Fil. 4:4-8 

 

Lied: 385:1, 2, 3 en 4 De tafel van samen 
- Tijdens het zingen van Lied 385 worden brood en wijn binnengebracht –  

 
De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 
De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 
 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 



 

 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen. 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 
Gebed voor de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Hand. 10:1-23a 

 
Lied: 969:1 en 2 In Christus is noch west noch oost 

 
In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

 

Schriftlezing: Hand. 10:23b-34; 44-48 

 

Lied: 969:3 en 4 Geliefden sluit u dan aaneen 
 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 
 

 



Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

Verkondiging  

 

Lied: 686:1 en 2 De Geest des Heren heeft 

 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
 

GELOOFSBELIJDENIS 

  

Lied: 344:1, 2 en 3 Wij geloven één voor één 

 
Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 
Amen, amen. 

 
Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 

 
 



Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Lofprijzing   

Wij danken U, HEER onze God, door Jezus, onze Heer, 

dat U een God van mensen bent, dat U ons kent bij onze naam, 

dat U de wereld in uw hand houdt . 

Want U heeft ons geschapen en ons geroepen in dit leven, 

zodat wij met U verbonden zouden zijn. 

U heeft ons door Jezus Christus bevrijd uit de macht van donker en dood 

en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 

vrijheid, vrede, vreugde, voor alle mensen die U lief heeft. 

Daarom, samen met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn 

voorgegaan 

prijzen wij uw naam en aanbidden U met de woorden: 

 

Lied 985:1 Heilig, heilig, heilig 

 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 
 

Zegening   

Wij zegenen en prijzen U, trouwe God 

en gezegend is Jezus, de Levende die U heeft gezonden. 

Hij is als eerste uit de dood opgestaan 

en heeft voor ons een doortocht gemaakt 

door de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

Onderwijzing  

Bij de maaltijd van de Heer vieren en gedenken wij hoe Jezus Christus heeft 

geleefd: om ons te dienen zonder voorbehoud, tot het einde toe. Onschuldig 

is Hij ter dood veroordeeld, tot op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en 

begraven. Maar we gedenken ook dat Hij op de derde dag is opgewekt uit de 

doden en dat Hij nieuw leven heeft gebracht: verzoening voor allen die 



gebukt gaan onder kwaad, zonde en dood. Zo heeft Hij zichzelf gegeven als 

brood voor de wereld. 

 

Vredegroet – Lied 421 Vrede voor jou (2x) 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
 

Gebedslied: Blijvende Nabije 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. 

 

Delen van brood en wijn 

 

We zingen daarbij uit Lied 833: U omarmt mij 

 

U omarmt mij wie ik ben 

zuivert en bezegelt mij 
uw belofte is: Ik zal er zijn voor jou 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede  

Stilte - Onze Vader 

 

Collecte:. Diaconie bestemd voor het Hospice. 

 

 

 



Slotlied: Ga dan op weg (Zingenderwijs 49)) 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  

En valt het zwaar / steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

 
Ga dan op weg  om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: / wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 

 
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen 

liefde en warmte uitstralen. 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Lied: God zal met je meegaan 
 

God zal met je meegaan als licht in je ogen / als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd en arm om je schouder / als baken bij ontij en verte die 

wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart / als stem die je uitdaagt - - -  

en woord dat je voorgaat. 

   

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 
 

 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 



Omzien naar elkaar 

- Dhr. E.R. Schuiling, Veilingstraat, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

In verbondenheid met kan het omzien naar elkaar niet uit blijven. We 

hebben het nodig dat een ander mens mij ziet. Dat is nog meer nodig 

als er ziekte is of moeite, wanneer het leven te zwaar wordt om te 

dragen. En dan mogen we er ook op vertrouwen dat God in de ander 

aanwezig is.  

Ik deel met u woorden uit Lied 853 van het Liedboek: 

 

Ik zoek U in den blinde en tast de hemel af. 

Ik zoek U in de verte. U komt steeds dichterbij. 

Gij verre en nabije, ik voel uw zachte bries als U mij zoekt en ziet. 

Draag mij op uw vleugels de vrijheid tegemoet. 

 

Open inloop dinsdag 4 juni 

Aanstaande dinsdagmiddag zit ik weer in de consistorie van de kerk.  

U bent van harte welkom tussen 14.00 – 16.00 uur om even binnen te 

lopen. Koffie en thee staat voor u klaar! 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Deze maand heb ik vakantie van 7 – 30 juni. In die weken is er geen 

open inloop. Wanneer u pastorale zorg nodig heeft of op een andere 

manier iemand van de kerk nodig hebt, kunt u contact opnemen met 

uw wijkouderling of de scriba, mw. Hilly Lanjouw, tel. 0591-552560 

of 06.2907.7167 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. van Sloten. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. E.R. Schuiling, Veilingstraat 

 

’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan 

bestemd voor het Hospice. Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil 

thuis sterven. Als dat niet kan en als opname in een ziekenhuis of 

andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, biedt het hospice een 

uitstekend alternatief. Ernstig zieke mensen met nog een korte 

levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste maanden, weken 



of dagen doorbrengen. 

Een eigen bijdrage dekt slechts een klein deel van de kosten. Het 

tekort wordt aangevuld door giften en donaties. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 

 

Gemeentezondag. 

De gemeentezondag van 7 juli wordt verplaatst naar zondag 21 juli. 

Op 7 juli neemt ds. Elly Wisselink wegens emeritaat afscheid van de 

Protestantse Gemeente Dedemsvaart.  

Er zijn gemeenteleden die deze dienst graag willen bijwonen. 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 7 juni is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 5 juni zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 9 juni 

Voorganger:  Drs. R. Stoel  

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2.Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

mailto:scriba@pknnav.nl
http://www.pknnav.nl/

