
Zondag 22 januari 2023 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

    Voorganger: ds. Gerda van Vliet 

    Pianist: mevr. Willy Misker 

   

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 
 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied 283:1, 2, 3, 4 en 5 In de veelheid van geluiden 
 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 
 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 
 

Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 
 

Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 
 

 



Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Lied 274:1 Wij komen hier ter ere van uw naam 
 
Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 274:2 Ontferm u God, kyrie eleïson 
 
Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Leefregel: Lev. 19:1-4, 11-18 

 

Lied 274:3 Wij zingen samen van uw gloria 
 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

 

 



Schriftlezing OT: Jes. 49:1-7 

 

Lied 531:3 Christus die door de wereld gaat 
 

Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 

 

Schriftlezing NT: Matt. 4:12-22 

 

Lied 531:1 Jezus die langs het water liep 
 
Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 

Verkondiging 

 

Lied 538:1, 3 en 4 Een mens te zijn op aarde 

 
1. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

3. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 

 



4. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis Lied 340b Ik geloof in God de Vader 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 

Gebeden 

 
Inzameling van de gaven:  1. Diaconie 

   2. Zuiderkerkgemeente 

     3. Onderhoud gebouwen  



Slotlied Zingenderwijs 167 Wij mensen blijven dromen dromen (Melodie Ps. 72) 

1.Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen 

te vinden al misschien. 

 
2.Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, 

daar 't recht van liefde leeft. 

 
3.Verdwenen zijn de dictaturen, 

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

4.Wie in die dromen durft geloven 

voelt zelf verandering, 
vertwijfeling en wanhoop doven 

in blijde aarzeling. 

 
5. En licht en sterk, vol zachte krachten 

die onverzet'lijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten 

die niet te tellen zijn. 

 
6. Waar mensen putten uit de bronnen 

van droom als werk'lijkheid, 

daar is Gods toekomst al begonnen 

in onze levenstijd. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen 
 
Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. R Wesseling, Trumanstraat, wordt deze week opgenomen in het Deventer 

ziekenhuis voor een leveroperatie. 

 

Vanuit de hoogte gezien is Nieuw-Amsterdam Veenoord een stipje op de kaart. 

Je moet wel heel erg inzoomen om te ontdekken dat er straten en huizen zijn 

waar mensen wonen. En als je met beide benen op de grond staat en door de 

tweelingdorpen wandelt, kom je tot het besef dat er duizenden mensen wonen. 

Ze delen samen een stuk grond en een geschiedenis. Er zijn verhalen die 

verbinden. Dat geldt ook de Zuiderkerk. Een geloofsgemeenschap in het dorp. 

Een kleine stip op de wereldkaart. Maar juist dat maakt het belangrijk dat 

saamhorigheid de gemeenschap kleur geeft. Als kinderen van God leven we op 

een stukje van zijn aarde. Daarom willen we zijn menslievendheid met elkaar 

delen. Daarom zien we om naar elkaar. Om in dagen en tijden dat waarin we het 

niet alleen kunnen, we ons gesteund weten door mensen om ons heen. Om 

samen tot God te roepen met lied 948 uit het Liedboek: 

 

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 

niet als een vuur dat ons verbrandt 

– vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 

 
om in te schuilen, dat wij leven 

al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 

laat ons er zijn met U die was, 

 
die is, die komen zal ten laatste, 

ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 

Kom dan, wij zijn ten einde raad. 

 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag ben ik van 14.00-16.00 uur in de consistorie met een ‘open 

deur’. Voor iedereen die even wil aanschuiven voor een praatje, om iets te delen 

of hoe dan. Ik zal zorgen voor koffie en thee. U kunt binnenlopen door de groene 

zijdeur. Van harte welkom! 

 

 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door:  mevr. A. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J.C. Dompeling-Wegman, Vaart N.Z.  

 

Depressie – wat is het en hoe kunnen we er mee omgaan? 

 

Je hoort het steeds meer om je heen. Mensen van alle 

leeftijden, jongeren ook, worden getroffen door een 

depressie.  Wat zijn hiervoor de oorzaken, hoe kun je er mee omgaan als jezelf of 

mensen in je omgeving hier mee te kampen hebben? 

 

Dhr. Arnoud van der Mheen, hoofd geestelijke verzorging bij GGZ Drenthe,  zal 

hierover een inleiding houden. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 

Plaats: Noorderkerk , Vaart Noordzijde 139,  7833HH Nieuw Amsterdam  

Aanvang 19.30 Datum: 31 januari 2023 

 

Zondag 29 januari  

Voorganger:  Ds. E. Wisselink 

Organist: Mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2.Zuiderkerkgemeente 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl


De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen 

21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen 

U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 

2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. 

Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze 

link: bit.ly/cvfeb23. 

 

Dichterbij 

Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden de vergaderingen van de Classis 

Groningen-Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende regio’s in de twee 

provincies. Bij de voorbereidingen worden twee ringen betrokken zodat we 

onderwerpen kunnen uitlichten die leven in de regio. De eerstvolgende 

vergadering is voorbereid in samenwerking met de ringen Emmen en 

Hoogeveen. De avond begint met een avondgebed, geleid door ds. Jan Hermes 

(PG Schoonebeek). 

Geroepen… Wat nu?! 

Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne Paas (PKN Pesse) over de cursus 

voor ambtsdragers die zij in het najaar van 2022 heeft verzorgd. Speciaal voor 

nieuwe ambtsdragers: wat wordt er van je verwacht? Hoe ben je een goede 

ambtsdrager? 

Diaconaal Platform Hoogeveen 

De heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen vertellen over het Diaconaal Platform 

Hoogeveen (DPH). DHP werkt in de gemeente Hoogeveen en de omliggende 

dorpen om er te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben. DHP is 

ontstaan vanuit de kerken en werkt zoveel mogelijk samen met instellingen die 

ook kwetsbare mensen willen helpen. Zie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl. 

Doe mee 

De vergadering biedt ook ruimte om thema’s die bij uw gemeente spelen te 

bespreken. Heeft u een onderwerp? Mailt u dat dan naar scriba Leny de Zeeuw: 

scriba@classisgroningendrenthe.nl. De vergadering is uiterlijk om 22:00 uur 

afgelopen. Lees meer over het programma van 21 februari op 

www.classisgroningendrenthe.nl. 

Datum: 21 februari 2023 

Tijd: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur (avondgebed) 

Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen 

Stream: bit.ly/cvfeb23 

http://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/

